Op Oumrah bedevaartsreis naar Mekka en Medina met een
dialysepatiént (hemodialyse)
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Van iedere volwassen moslim(a) wordt verwacht dat hij of zij één keer in het leven een
bedevaartsreis maakt naar Mekka en Medina, ook wel de Hadj genoemd. De twee meest
heilige plekken van de Islam ter wereld. Jaarlijks trekken deze plekken miljoenen pelgrims
vanuit alle hoeken en windstreken van de wereld. Er zitten wel een aantal randvoorwaarden
vast aan het verplichte karakter van deze vijfde zuil van ons geloof. Neem bijvoorbeeld dat de
gezondheidssituatie het moet toestaan maar het ook op financieel vlak te dragen moet zijn.
De Oumrah ook wel de kleine bedevaart genoemd is daarentegen niet verplicht en kan het
hele jaar door volbracht worden.

Het is de bedoeling om mijn opgedane kennis en ervaringen met betrekking tot deze heilige
reis naar Mekka en Medina met jullie te delen, en dan meer specifiek voor de pelgrim
reizigers die dialyseren. Ik ben zelfstandig op onderzoek gegaan en geef hieronder op een vrij
informele wijze een samenvatting van mijn persoonlijke ervaringen.

Mijn vader en ik hebben samen besloten om deze reis te gaan maken. Mijn vader die al op
leeftijd is, is een dialyse patiént en is dus afthankelijk van het dialysecentrum. Dialyse betekent
letterlijk ‘scheiden’. Een dialysebehandeling haalt afvalstoffen, overtollige zouten, zuren en
water uit het bloed. Mij is opgevallen dat er weinig informatie te vinden is op het internet en
daar komt ook nog bij dat de meeste reisleiders niet in staat zijn om onze vragen te
beantwoorden met betrekking tot het dialyseren in Medina en Mekka.
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DAG 1

Zondag 23 december 2018 is het dan zover. Samen met mijn vader en zoon hebben we ons
verzameld op de afgesproken plek op luchthaven Schiphol, daar aangekomen is er voldoende
ruimte om kennis te maken met de rest van onze reisgroep.

Na om en nabij twee uur vertraging vertrokken we richting Medina met een tussenstop te
Cairo. De transferhal waar de pelgrims moeten wachten is één groot drama, geen conform en
faciliteiten voor reizigers, ik voelde me totaal niet op m’n gemak. Na vijf uur te hebben
gewacht konden we eindelijk door naar onze eindbestemming Medina. Blij was ik dat we
onze reis konden voortzetten naar die erbarmelijke omstandigheden in de transferhal.

Aangekomen op de luchthaven Medina zijn we meteen naar het hotel gebracht. Hier konden
we bijkomen van onze reis. Mijn vader was behoorlijk moe: waar de reis al behoorlijk
vermoeiend is voor een doorsnee gezond persoon, is het des te lastiger voor iemand die aan
zo'n kwaal lijdt.

DAG 2

De volgende dag zijn we rustig begonnen met het verkennen van de stad waar onze geliefde
profeet Mohammed ligt begraven. Ons verblijf in Medina duurt vier dagen, dat betekent twee
keer dialyseren voordat we doorreizen naar Mekka.

DAG 3

Op 25 december 2018 heb ik samen met mijn vader een bezoek gebracht aan een tweetal
bekende overheidsziekenhuizen De eerste op onze lijst heet King Abdul Aziz Kidney Centre,
daar waar de meeste mensen dyaliseren. Het was bij aankomst heel vroeg en toch kregen wij
te horen dat er geen plek was en dat ik het morgen maar nog een keer moest proberen. Daar
was ik al bang voor, alle ziekenhuizen in Medina als Mekka werken namelijk niet op afspraak.
Telefonisch afspraken maken is onmogelijk en als je belt krijg je geen gehoor. Het algemene
nummer is gemakkelijk te Googlen maar ondanks het feit dat het op hun site vermeld staat
zijn ze niet bereikbaar. Een email eruit sturen is al helemaal onbegonnen zaak. Dus dan maar
naar het volgende ziekenhuis genaamd King Abdullah Dialysis Project dachten we. Helaas
stuitten we daar op exact dezelfde situatie en was dialysebehandeling vooralsnog nog steeds
niet mogelijk.

Dit had ik overigens wel verwacht van de overheidsziekenhuizen, het was voor mij al bekend.
Vandaar dat ik over ging op plan B. Voordat we doorreisden naar Mekka wilde ik nog een
privékliniek bezoeken. Deze instelling heet het Saudi German Hospital Al-Madinah. Daar
aangekomen vroeg ik naar de dialyseafdeling, deze was te vinden op de eerste verdieping en
verrassend genoeg kreeg ik ook meteen de naam van de verantwoordelijke op deze afdeling.
En ja hoor, er was ook nog eens ruimte beschikbaar voor mijn vader om op dezelfde dag nog
te dialyseren. Let wel, de rekening moest wel ter plekke voldaan worden. Voor ons was dat
natuurlijk geen enkel probleem, zolang we maar snel en vakkundig geholpen werden.



Op de afdeling viel me op dat er maar één patiént aan het dialyseren was en de rest van de
plekken dus beschikbaar was. De meeste patiénten kiezen voor de overheidscentra omdat
deze kosteloos zijn. Voordat mijn vader kon starten vroegen ze ons om een bloedonderzoek te
doen (serologie). Deze uitslag had ik vanuit Nederland meegenomen maar t6ch zag men het
liefst de uitslag van een eigen onderzoek. Mijn vader heeft deze onderzoeken uiteindelijk
opnieuw laten doen. Het is een privékliniek, dus zijn ze over het algemeen zeer commercieel
ingesteld. De resultaten van dit onderzoek waren nog niet eens bekend, of mijn vader was al
gestart met dialyseren. Het dialysecentrum is klein maar de service is goed. Ik was blij dat het
uiteindelijk was gelukt en ik kon ook nog eens meteen de volgende afspraak inplannen, dat
was een zorg minder nu wist ik zeker dat onze reis een kans van slagen had. Een sessie kost
ongeveer 550 SR (=Saudische Riyal) wat voor ongeveer €130 staat. De eenmalige kosten voor
het serologie onderzoek bedragen 350 SR, omgerekend zo’n €85. De tijd die wij
doorbrachten in Medina was erg fijn en mijn vader glunderde zichtbaar, hij was niet moe en
kon uiteindelijk prima genieten van deze prachtige stad.

DAG 4

Donderdag 277 december 2018 ging mijn vader voor de tweede keer dialyseren in Medina,
wederom in hetzelfde ziekenhuis, wat overigens naar verwachting goed ging. Om 13:00 uur
was hij klaar en een uur later vertrokken we met de hele groep naar onze volgende
bestemming, Mekka. De afstand tussen deze twee heilige steden is ongeveer 450km. Dat mijn
vader vermoeid zou raken gedurende deze reis na zo’n vier uur dialyse erop te hebben zitten,
had ik al verwacht. Waar ik me meer zorgen om maakte was het vinden van eenzelfde
behandeling in Mekka.

Aangekomen in Mekka zijn we direct naar ons hotel gegaan en daar heeft hij genoeg rust
gehad. Het hotel was van alle luxe voorzien en we kwamen dan ook gelukkig niets tekort. Nu
mijn vader bij kon komen van deze zware dag gaf dat mij de mogelijkheid om zijn
dialysebehandelingen in het centrum van Mekka te plannen.

Dat hij de komende twee dagen niet hoefde te dialyseren kwam ten goede aan mijn zoektocht
naar een goed dialysecentrum in deze heilige stad. Voor Mekka had ik reeds voor vertrek ook
een lijst met bekende ziekenhuizen samengesteld. De eerste instelling op dat lijstje was Al
Noor Specialist Hospital, daar stond ik anderhalf uur aan de balie zonder ook maar te woord
te worden gestaan. Als je iemand aanspreekt dan hebben ze geen tijd voor je en lopen, hoe
brutaal en onbeschoft het ook klinkt, gewoon weg van je. Ik zag in dat dit geen zin had en ben
toen meteen doorgegaan naar het volgende ziekenhuis van mijn shortlist. De naam van
hiervan is King Abdul Aziz Hospital, maar ook deze instelling bleek een groot drama,
hetzelfde gold overigens ook voor het derde ziekenhuis op mijn lijst, het King Fahd Hospital.



DAG 7

Tijdens mijn bezoeken aan deze ziekenhuizen probeer ik altijd vooraf te bellen in de hoop dat
iemand opneemt maar helaas tevergeefs. Eén keer had ik geluk met Khayat Dialysis Center
die namen wel op en natuurlijk vroeg ik of mijn vader bij hun terecht kon. Ik werd meteen
doorverbonden met de nefroloog aan wie ik onze situatie had uitgelegd en dat ik verder geen
ziekenhuis kon vinden vooro dialysebehandeling.

De nefroloog vroeg mij of ik gelijk kon komen en het medisch dossier kon meenemen. Bij
aankomst had ik vrijwel meteen het gevoel dat het er hier veel beter aan toegaat. Het
ontvangst konden wij echt als zeer prettig ervaren en de medewerkers waren bijzonder
vriendelijk. Het dialysecentrum was zeer schoon en goed georganiseerd. We mochten gelijk
naar de nefroloog die ons persoonlijk had verwelkomd en aandachtig luisterde naar onze
wensen. Mijn vader kon de volgende dag al starten met het dialyseren en de eerder gemaakte
serologie werd geaccepteerd zonder deze weer opnieuw uit te laten voeren.

De Khayat Dialysis Center is een liefdadigheidscentrum en is kosteloos en goed toegankelijk
voor eenieder. De service was uitstekend en ze waren erg professioneel. Mijn vader was zeer
tevreden en daarnaast kregen we ook een uitgebreide rondleiding van de directie en door
deze uitzonderlijke situatie ook nog een interview met hun mediamedewerker.

Voor ons vertrek werden we verrast met cadeaus van het centrum als mooi aandenken. De
afstand naar ons hotel was ongeveer 30 km maar dat was zeker de moeite waard, zelfs de taxi
werd voor ons geregeld. In ons hotel kon mijn vader verder uitrusten en de volgende dag is
hij verder gaan genieten van onze Oumrah reis met de daarbij behorende excursies.

DAG 8

Op 1 januari 2019 stond alweer onze terugvlucht gepland naar Nederland, met wederom de
tussenstop in Cairo. Vandaar ook dat wij er bewust voor kozen om niet te dialyseren op onze
laatste dag. De terugreis bleek erg zwaar voor mijn vader en hij was zichtbaar uitgeput. Op 2
januari zijn wij rond 15:00 uur geland. Wat een opluchting, met vermoeide ogen kon ik mijn
vader in zijn ogen aankijken en tegen hem zeggen dat onze missie Hamdoulilah geslaagd was.

Dit waren onze persoonlijke ervaringen van onze tiendaagse reis naar Medina en Mekka,
vergezeld dus met een dialysepatiént. Het is in de praktijk primamogelijk zoals je leest maar
wees echter wel goed voorbereid alvorens je vertrekt. Mijn verhaal of beter gezegd onze



ervaringen zijn puur informatief bedoeld aan lotgenoten of patiénten die dialyseren en graag
op bedevaart willen. De informatie is voor iedereen bestemd en kan door iedereen gebruikt
worden, met name de maatschappelijke medewerkers van het dialysecentrum in Nederland.

Hieronder in het kort nog wat handige tips and tricks.

- Niemand kent je gezondheid beter dan jijzelf. Als je andere
compilicaties hebt naast het dialyseren ga alsjeblieft niet op
reis, je bent namelijk niets verplicht

- Kies een rustige periode uit om deze prachtige reis te maken

- Ganooit alleen, steun is in deze situatie erg belangrijk

- Vraag uw reisleider of het mogelijk is om direct te kunnen
vliegen naar Medina of Mekka, een tussenstop is vermoeiend
voor dialyse patiénten. Vermijdt Egypte en Jordanié, de
omstandigheden daar voor transferreizigers zijn zeer slecht
en onbehulpzaamheid voert de boventoon

- De reisleider moet wel op de hoogte van je ziekte (dialyse) en
nog beter is dat ook je groep er vanaf weet

- Na toestemming van je nefroloog, neem ook je serologie uitslag mee. Er zijn
ziekenhuizen in Saoedi-Arabi€ die willen dat je opnieuw het serologie onderzoek laat
uitvoeren. Echter is dat is alleen maar om eraan te verdienen, de uitslag is namelijk
één hele maand geldig

- Vermijdt ziekenhuizen van de overheid, ze zijn slecht georganiseerd. Je kan geen
afspraak maken en bijna niemand luistert naar je. Zeer onbeleefd personeel, bellen
naar die instellingen heeft geen nut, niemand neemt op. Het is mij na al die keren
nooit gelukt.




ZIEKENHUIZEN DIE SLECHT SCOREN (NA EIGEN ERVARING)

In Medina :
e King Abdul Aziz Kidney Centre,
e King Abdullah Dialysis Project

In Mekka:
e King Abdul Aziz Hospital
e King Fahd Hospital
e Al Noor Specialist Hospital

ZIEKENHUIZEN DIE ‘TOP’ SCOREN (NA EIGEN ERVARING)

Dialysecentrum in Medina

Saudi German Hospital Al-Madinah Almonawara (privé-instelling)

Adres: Abyar Ali, Al-Jameaat, Medina te Saoedi-Arabié

Telefoonnummer: +966 9200 07997

Kosten: 550 SR, ongeveer €130

Serologie: 350 SR (eenmalig), ongeveer €85. Neem het serologierapport mee voor
de behandeling in Mekka.

Minpunt: serologie uit buitenland wordt niet geaccepteerd. Het is niet mogelijk
om vanuit buitenland alvast een afspraak te maken, alles moet ter plekke geregeld

worden.

Pluspunt: start om 8:00 uur en je kan de rest van de dialyse reserveren als je
aanwezig bent. De instelling is goed, schoon en hygiénisch.

TOP DIALYSECENTRUM IN MEKKA (NA EIGEN ERVARING)

Khayat Dialysis Center (het is een liefdadigheid centrum)

Adres: Al Lith Rd, Waly Al Ahd, Makkah 24353, Mekka te Saudi-Arabié
Telefoonnummer: +966 12 537 3906

Kosten: gratis

Minpunt: Redelijke lange afstand vanaf Mekka (ongeveer 30 km), het is dan ook
lastig om een taxi te regelen bij de terugweg. Laat het dialysecentrum de taxi voor
je regelen of neem een telefoonnummer van een taxichauffeur mee.

Pluspunt: Zeer schoon, goed georganiseerd en niet onbelangrijk: vakkundig en
behulpzaam personeel. Een afspraak maken is zeer mogelijk, ook vanuit het
buitenland.



